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Voorwoord 
 

We staan aan de start van het nieuwe seizoen. De kringen gaan weer starten, goed om 

elkaar weer te ontmoeten en met elkaar de bijbel te bestuderen en met elkaar over God te 

spreken, zie ook het Vanuit de kerkenraad van Els. 

 

In september starten we op 4 september met het vieren van het Heilig Avondmaal met 

elkaar, een mooie start! Op 11 september is er een jeugddienst en op 18 september is de 

startzondag. Een goed begin…. 

 

Ook de jeugdclub, catechisatie en Gemeente Groei Groepen zullen weer starten. Voor de 

laatste twee krijg je nog bericht. 

 

En hier ontvangt u de Rondom de Kerk, met berichten uit Rwanda, van Denise Gorissen en 

de vaste rubrieken. 

 

We wensen u veel leesplezier 

 

De Redactie van Rondom de Kerk, 

 

John en Joke van Oudenallen 

Mirjam van der Knaap 

Leni de Jong 

 

 

 

PS 

de volgende redactievergadering is gepland op 24 oktober 2022 

 

 

 



Vanuit de kerkenraadskamer 

 
 

 
Hebt u dat ook wel eens? 

Je hebt een preek gehoord en steeds komt hij terug in je gedachten. 
Er was een stukje of een bepaalde zin die je aan het denken zet. 
 

Bij mij was dat bij de preek van 7 augustus zo. Het ging over de eerste liefde vanuit 
Openbaring 2. Efeze verliet haar eerste liefde en werd opgeroepen om daar naar terug te 
keren. 
 

Ik ga niet de hele preek herhalen maar het stukje van hoe God met ons communiceert wil ik 
wel aanhalen. Hij communiceert met ons in de eerste plaats door de bijbel, Zijn woord. Ook 
kan Hij op veel andere manieren tot ons spreken (we hebben er eens een hele cursus over 
kunnen volgen). Door gedachten, door andere mensen, door dromen en beelden. Een 
belangrijke vraag is daarbij, verstaan we Zijn stem wel? Herkennen we Zijn stem wel? 

 

Hoe kunnen wij communiceren met God? Door in de bijbel te lezen, door te bidden en door 
gesprekken te voeren met elkaar. 
Die ene zin uit de preek: ‘De woorden die jij spreekt kan God gebruiken om anderen iets 
duidelijk te maken.’ 
 

Voor mij zit daar een oproep in om met elkaar in gesprek te gaan, om weer deel te gaan 
nemen aan een groep waarbij je met elkaar gaat praten over wat God voor je betekent en 
wat Hij voor je doet. Op die manier kan God dus ook spreken, door jou heen! 
 

Ik hoop en bid dat we ook op deze manier Gods stem gaan verstaan. 
 
 
Els Okker 

 

 
 

                      
 

 

 

 

 

 



Van uw predikant 
 
 

God is werkzaam in alles wat je doet 
 
 
 
‘Wie oprecht handelt zoekt het licht op, zodat zichtbaar wordt dat God werkzaam is in alles 
wat hij doet’ (Joh. 3:21) 
 
God werkt niet pas door mij heen als ik bid. God werkt niet pas door mij heen als ik in de 
bijbel lees. God werkt niet pas door mij heen als Hij tijd heeft. God werkt niet pas door mij 
heen als ik me netjes gedraag. God werkt niet pas door mij heen als ik… vul maar in. Wij 
allen leven met ideeën omtrent wanneer God in ons wil werken en onder welke voorwaarden 
Hij überhaupt in ons kan werken. En vervolgens proberen we Hem daarbij een handje te 
helpen. Als we zin hebben.  
 
Maar Jezus doorkruist al onze ideeën over onszelf en onze gedachten over God als Hij 
verkondigt: God is werkzaam in alles wat je doet. Alles. 
  
Niet in de zin dat Gods werk en dat van jou samenvallen. Maar wel dat Hij er is,  en dan niet 
als toeschouwer, maar Werkzaam. Actief. Handelend. Jou tot zegen. Want zo is immers Zijn 
liefde.  Zelfs op de momenten dat wij ontrouw zijn, is God trouw. Hij komt Hij zijn verbond na. 
In onze zonde schenkt Hij berouw. In onze zwakheid, is Hij onze kracht. Bij tegenwind is er 
door Hem volharding. In de woestijn laat Hij onze hoop opbloeien. In de koude regen is Hij 
het die ons hart verwarmt. 
 
Zoek daarom het licht op, spoort Jezus ons aan, voor de komende week, voor dit nieuwe 
seizoen. Niet, omdat het licht een voorwaarde voor God is om in ons te werken. Maar wel, 
omdat wij in het licht Zijn daden zien. En ons dan realiseren, dat God ons niet heeft 
opgegeven. Integendeel zelfs! 
Er is vanuit Zijn liefde voor ons een omarming, een koestering, een stil zwijgen. Zoek het 
licht op. Daar voel je dat er Één is die je bemint.  
  
En vanuit Zijn vertrouwen in je ligt er ook een plan. Hij is je aan het voorbereiden. 
Voorbereiden op de oogst die komt. Voorbereiden op de tijd van beproeving en zegen die 
komt. Zoek het licht op. Daar zie je dat Hij het werk dat Hij in je is begonnen ook aan het 
voltooien is.  
 
Ds. Jan Willem van Dijk 
 

 
 

  



Overzicht kerkdiensten 

 

Voor de meest actuele informatie over de kerkdiensten zie “de weekbrief” 

 

4 september 2022, Heilig Avondmaal in de ochtend 

 

09.30 uur: Ds. J.W. van Dijk 

19.00 uur: Dhr. v. Dijke, Woerden 

Collecte: 1. Kerk / 2. Uitzending GZB / 3. Avondmaalscollecte 

Ouderling van dienst: Perry Boer 

Organist: H. Oskam / M. Spits 

Kerkauto: Sjaak Okker (0172-408678) 

 

De diaconie beveelt onderstaande doelen van harte bij u aan. 

 

Rik en Caroline zijn uitgezonden door de GZB naar Rwanda, een zendingsorganisatie 

binnen de Protestantse Kerk in Nederland. Het verlangen van de GZB is om wereldwijd 

mensen te bereiken met het Evangelie, zodat zij gaan leven zoals God het bedoelt. Rik zet 

zich in voor discipelschapstrainingen voor kerkleiders en evangelisten 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

11 september 2022 

 

09.30 uur: ds. A.J. Treur, Bodegraven 

19.00 uur:  Ds. J.W. van Dijk, Jeugddienst 

Collecte: 1. Kerk / 2. Jeugdwerk 

Ouderling van dienst: Els Okker 

Organist: A. Stolk  

Kerkauto: Janco de Vink (0172-409514) 

 

De diaconie beveelt onderstaande doelen van harte bij u aan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 september 2022, startzondag  



 

09.30 uur: Ds. J.W. van Dijk 

Collecte: 1. Kerk / 2. Zending (Voedselprogramma Caroline Mager) 

Ouderling van dienst: Trudy Smit 

Organist: A. Grootendorst 

Kerkauto: Cees Boer (0172-408164) 

 

De diaconie beveelt onderstaande doelen van harte bij u aan. 

 

Caroline werkt met gezinnen in de dorpjes. De focus ligt op het tegengaan van 

ondervoeding, maar ook opvoeding en ontwikkeling komen aan bod in de trainingen. 

Caroline houdt zich ook bezig met projecten binnen het onderwijs; zo coördineert ze de 

sponsoring van vakscholing voor kansarme studenten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 september 2022 

 

09.30 uur: Ds. J. v.d. Vis – Star, Aarlanderveen 

Collecte: 1. Kerk / 2. Ouderenwerk 

Ouderling van dienst: Krijn Takke 

Organist: I. Verkerk 

Kerkauto: Sjaak Okker (0172-408678) 

 

De diaconie beveelt onderstaande doelen van harte bij u aan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 oktober 2022, Israëlzondag 

 

09.30 uur: Ds. M.W. Gehrels, Amsterdam 

19.00 uur:  Ds. J.W. van Dijk 



Collecte: 1. Kerk / 2. Kerk en Israël 

Ouderling van dienst: Perry Boer 

Organist: A. Stolk / K. Bruggeman 

Kerkauto: Janco de Vink (0172-409514) 

 

De diaconie beveelt onderstaande doelen van harte bij u aan. 

Voor de Protestantse Kerk is de relatie met het Joodse volk een essentieel onderdeel van de 

eigen identiteit. De Protestantse Kerk heeft verschillende en gelijkwaardige roepingen: 

• De roeping om gestalte te geven aan de onopgeefbare verbondenheid met het volk 
Israël. 
• De oecumenische roeping om eenheid, gemeenschap en samenwerking te zoeken 

met Palestijnse christenen. 
• De diaconale roeping om op te komen voor vrede en gerechtigheid voor iedereen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 oktober 2022 

 

09.30 uur: Ds. J.W. van Dijk 

Collecte: 1. Kerk / 2. Onderhoud 

Ouderling van dienst: Els Okker 

Organist: A. Grootendorst 

Kerkauto: Cees Boer (0172-408164) 

 

 

De diaconie beveelt onderstaande doelen van harte bij u aan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 oktober 2022 



 

09.30 uur: Dhr. J. Veltrop, Vianen 

Collecte: 1. Kerk / 2. Zending (Merci Ships) 

Ouderling van dienst: Trudy Smit 

Organist: H. Oskam 

Kerkauto: Sjaak Okker (0172-408678) 

 

De diaconie beveelt onderstaande doelen van harte bij u aan. 

 

Mercy Ships is een christelijk goed doel met een duidelijke missie: in navolging van Jezus 

hoop en genezing brengen aan de allerarmsten in de wereld, omdat ieder mens kostbaar is.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 oktober 2022 

 

09.30 uur: Dhr. R.W. Baas, Utrecht 

Collecte: 1. Kerk / 2. Diaconie (Gain) 

Ouderling van dienst: Krijn Takke 

Organist: M. Spits 

Kerkauto: Janco de Vink (0172-409514) 

 

De diaconie beveelt onderstaande doelen van harte bij u aan. 

 

Global Aid Network  is een wereldwijde hulporganisatie die Gods liefde uitdraagt via 

(nood)hulp. Organiseert ook hulpreizen en werkvakanties. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 oktober 2022 



 

09.30 uur: Ds. J. Schelling, Woerden 

Collecte: 1. Kerk / 2. Onderhoud 

Ouderling van dienst: Perry Boer 

Organist: K. Bruggeman 

Kerkauto: Cees Boer (0172-408164) 

 

De diaconie beveelt onderstaande doelen van harte bij u aan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Woensdag 2 november 2022, dankdag 

 

19.30 uur: Ds. M. v.d. Linden, Katwijk 

Collecte: 1. Kerk / 2. Diaconie (Dorcas) 

Ouderling van dienst: Els Okker 

Organist: A. Stolk 

 

De diaconie beveelt onderstaande doelen van harte bij u aan. 

 

Dorcas investeert in duurzame verandering in het leven van mensen die achtergesteld 

worden. Bij armoede, uitsluiting en crisis creëren we mogelijkheden voor hen om tot bloei te 

komen. Zo volgen ze Jezus Christus. 

Ze werken aan verandering op 3 niveaus. Ze creëren mogelijkheden voor mensen om 

zichzelf te ontwikkelen, en voorzien waar nodig in de eerste levensbehoeften. Daarnaast 

investeren ze in veerkrachtige gemeenschappen die zichzelf organiseren en samen werken 

aan oplossingen. En ze bouwen aan een rechtvaardige samenleving, waarin iedereen de 

kans krijgt om mee te doen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 november 2022 



 

09.30 uur: dhr. B. van Laar, Nieuw Vennep 

19.00 uur: Ds. J.W. van Dijk  

Collecte: 1. Kerk / 2. Uitzending GZB 

Ouderling van dienst: Trudy Smit 

Organist: K. Bruggeman / A. Grootendorst 

Kerkauto: Sjaak Okker (0172-408678) 

 

 

verjaardagen 65+ 

 

Dhr. G. van Leeuwen, Aambeeld 2, 2421 MH  Nieuwkoop, 4 september 

Mevr. A.F. van Leeuwen - den Braber, Aambeeld 2, 2421 MH  Nieuwkoop, – 28 september 

Dhr. G. Groenewoud, Floraweg 29, 2432 CD  Noorden – 29 september 

Mevr. N. J. Beukema - v. Leeuwen, De Verbinding 24, 2421 EX  Nieuwkoop – 3 oktober 

Dhr. J. Alblas, Uitweg 16 A, 3652 LR Woerdense Verlaat – 4 oktober 

Mevr. A. Alblas - de Groot, Woerdense Verlaat 15, 3652 LC  W. Verlaat – 4 oktober 

Dhr. J.T. Immerzeel, Aziëlaan 21, 2408 HX Alphen a/d Rijn – 7 oktober 

Mevr. A.M. Groenewoud – Korenstra, Floraweg 29, 2432 CD Noorden – 27 oktober 

Dhr. J. van Uffelen, Park Oudeland 39, 3443 AE  Woerden – 29 oktober 

 

 

Bloemen uit de kerk 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ingekomen stuk van Klazien; 

Toen ik nog in Nieuwerkerk a/d IJssel woonde, ik zat in de evangelisatiecommissie; Ik wist 

wel dat er een witte tentweek was, maar ik had geen idee om daarnaartoe te gaan, het was 

voor de kinderen en de jeugd. Maar die maandagavond was er een sing-in. Ik wist dit want er 

waren flyers uitgedeeld. Dat trok toch mijn aandacht. Het was nog vroeg in de avond, ik mijn 

eigen opgeknapt en ik naar m’n man gegaan die met zijn duiven bezig was. Ik zei: ik ga naar 

de witte tent vanavond. Hoe zo dat opeens, zei hij. Nou, ik voel me heel sterk 

19-06 Mevr. T. Engel 

23-06 Mevr. F. Boer 

03-07 Mevr. M. van der Knaap 

10-07 Ds J.W. van Dijk 

17-07 Mevr. T. Engel 

24-07 Mevr. L. de Jong 

31-07 Mevr. T. Smit 

07-08 Hr. C. Boer 

14-08 Hr. D.A. van der Neut 

 Hr. B. Visser 

21-08 Fam. N. en W. van der Horst 
 



aangetrokken om toch maar te gaan kijken…er is sing-in vanavond. Nou dan moet je dat 

doen, zei hij. Ik kwam daar en ging achterin bij de opening van de tent zitten.  

 

Ik raakte in gesprek met een bekende, die vroeg of ik nog ging evangeliseren bij de 

houseparty’s? Toen zei een mevrouw tegen mij… ga jij nog naar Biddinghuizen waar elk jaar 

feesten zijn voor jongeren? Dat is op Lolands met veel drukte. Het was dichtbij waar ze 

woonde. Moet je daar dan niet naar toe  

om te evangeliseren met de jongeren, dat doe jij toch bij de houseparty’s? Ik zei ja, 

maar ik kan niet in een tent slapen met veel drukte om de tent.  Toen zei de mevrouw, je kan 

bij ons op de boerderij slapen, het is kortbij ons.  Ik voelde meteen zoiets als kippenvel en 

veel vreugde. Ze gaf mij haar adres en telefoonnummer, dan kon ik bellen wanneer ik ging. 

Dat was in Swifterbant dichtbij Biddinghuizen. Ik was al meer keer gevraagd om mee te 

gaan, ik voelde me ook wel geroepen daarvoor, dat had God in me hart gelegd.  Maar ik had 

met gebed tegen God gezegd; ik kan er niet tegen om in een tent te slapen…nu 

bood deze mevrouw mij een slaapplaats aan! Ik voelde zoveel vreugde en blijdschap in 

me toen ik naar huis fietste, ik kon wel jubelen van blijdschap wat God me gaf. Toen ik 

thuiskwam zei ik het tegen mijn man. Hij zei als je je geroepen voelt, dan moet je gaan, ik red 

mezelf wel. Toen ging ik mee van vrijdag tot en met maandag. 

 

Vrijdags een eind rijden naar Biddinghuizen, maar zaterdagavond ging ik flyers uitdelen daar 

op Lolands. Op het feestterrein heb ik mooie gesprekken gehad tot vroeg in de ochtend.  Al 

die tijd voelde ik Gods bescherming. Daar werd in die tijd in een gebedstent voor gebeden. 

Toen ik weer naar de verzamelingstent liep, zag ik opeens een grote lichtstraal naar me toe 

met heel veel licht. Dat licht ging mee over het veld. Iemand zei, neem Klazien bij de hand, 

want dat licht komt van God. Zo liep ik over het veld met blijdschap in me hart naar de 

verzameltent. Daar stond een bus om mij naar m’n slaapplaats te brengen. Het licht 

ging mee tot aan het huis waar ik ging slapen. Het was wel wonderlijk, zo veel licht…dat die 

man van de bus zei; God gaat met je mee. O, het was geweldig! Wat een belevenis, zo 

wonderschoon! Ik zag het vanuit de lucht, liever gezegd, vanuit de hemel.  Wat een 

belevenis zo mooi! God is goed, groot is Hij, zoiets moois dat ik dat mocht beleven!        

 

 

 

 

 

Start jeugdclub Woerdense Verlaat 

 

Op zaterdag 1 oktober is de startmiddag van de jeugdclub Woerdense Verlaat. Zit je op de 

basisschool in groep 5, 6, 7 of 8 dan gaan we gezellig met je op stap.  

Vanaf woensdagavond 5 oktober ben je  1x per 2 weken van 18.00 tot 19.15 uur welkom bij 

de clubavond in Gebouw Beatrix. Details volgen in de persoonlijke uitnodiging. 

 

Herma, Bertjan en Jacqueline  

 

  



Pentekening van de oude gereformeerde kerk 

 

Onlangs is ons deze pentekening te koop aangeboden van de oude  

gereformeerde kerk. De tekening is gemaakt door meester schilder Pieter  

Swart en heeft de afmetingen zijn 44,5 x 60cm en heeft een brede  

passepartout. Er is ook nog enige documentatie bij over de historie van  

deze kerk.  

 

De tekening is te koop, dus als iemand interesse heeft, dan  

kan hij of zij contact opnemen met Krijn Takke. 

 

Het College van kerkrentmeesters 

 

 

 
 

 

  



 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VAN DE Z&E COMMISSIE  
 

In een vorige Rondom de Kerk heeft Denise Gorissen zich voorgesteld. Zij zit nog steeds in 

Senegal voor de missie van Mercy Ships. 

Tijdens de Opendeur Dienst van 2e Pinksterdag hebben wij gecollecteerd voor ons 

jaarproject. 

De kinderen hebben de Mercy Ships “bootjes” mee naar huis genomen. Wat waren de 

bootjes vol met geld. 

 

In het najaar gaan wij nog 1x collecteren tw zondag 16 oktober. 

Als er nog geld zit in de “bootjes” van de kinderen dan mag dat 16 oktober naar de kerk 

toekomen. 

We houden dan de derde inzamelingsactie voor dit mooie doel.  

Denise heeft wederom een vervolg verhaal geschreven voor ons 

 

Lieve mensen,  

 

Het is een tijdje geleden dat ik van me heb laten horen via deze weg. Ik ben inmiddels van 

baan veranderd, en heb het super naar mijn zin. Ik werk nu als coördinator in het HOPE 

Center (uitleg in mijn blog: https://denise-mercyships.waarbenjij.nu). Voor nu twee korte 

verhaaltjes van een normale werkdag in het HOPE Center! 

 

Kunnen we alsjeblieft uit onze comfort zone stappen? Kunnen we de angst om te falen 

loslaten? De bezorgdheid over wat anderen zullen zeggen? Dan zal God ruimte krijgen om 

te werken. Hij is zoveel machtiger dan wij. Hij is God. Niets is onmogelijk voor Hem. Door 

trouw en eerlijk te zijn naar God ook en juist als er anderen bij zijn, wil Hij het werk doen. Ik 

heb moslim collega's die naar me toe kwamen na het bidden met woorden als: hoe je bidt 

maakte me aan het huilen. Mensen, dat is God. God werkt als je loslaat dat je perfect wilt 

Ontmoet en Ontvang vrouwenochtend  
 
Op deze ochtend bespreken we in een ongedwongen 
sfeer wat het christelijk geloof inhoudt en wat het geloof 
voor jou kan betekenen of voor jou al betekent in het 
dagelijks leven.  
 
Vind je het leuk om hierover met andere vrouwen in 
gesprek te gaan, elkaar te inspireren en van elkaar te 
leren? Kom dan donderdagmorgen 15 september naar 
de Dorpskerk te Zevenhoven, Dorpstraat 12.  
 
Na een korte introductie over een thema, praten we 
daar verder over door in kleine groepjes. Inloop vanaf 
9.45 uur, we starten om 10.00 uur en sluiten af om 
12.00 uur.  
 
De koffie met iets lekkers staat klaar. Kom jij ook? Je 
bent van harte welkom! Heb je een vraag mail dan naar 
ontmoet.ontvang@gmail.com. 

  

https://denise-mercyships.waarbenjij.nu/


zijn. God werkt als je open en oprecht bent in gebed. Luister maar. Kijk maar. Door de 

woorden die uit jou vloeien, brengt Hij anderen in beweging. 

 

In het begin kende geen van de kinderen mijn naam. Het is hun gewoonte om iedereen 'sss' 

te noemen als ze je naam niet kennen. Op een dag werd ik omringd door zoveel 'sss' 'sss' 

'sss', bij het uitdelen van kleurplaten, dat ik er klaar mee was. In het beste Wolof dat ik had, 

legde ik uit dat mijn naam niet 'sss' is, maar Denise. En dat ik niet naar 'sss' ga luisteren. Als 

er iets te halen valt, zijn ze heeeel snel van begrip. Nu hoor ik van 's morgens tot 's avonds: 

Denise! Janise! Demise! Wat dan ook, in ieder geval geen 'sss' meer ;) 

 

Shalom, 

Denise 

 
 

 
 



BERICHTEN UIT RWANDA 

 

Eind juni brachten Rik en Caroline een bezoek aan de 

Bweyeye-regio. Daar ontmoetten zij een grootvader die 

met zijn drie kleinkinderen in een kleine hut van 2 bij 3 

meter woont. Hij probeert al een paar jaar een huis te 

bouwen waarbij hem verschillende beloftes zijn gedaan 

voor materiaal, maar die worden niet ingelost.  Samen 

met de lokale overheid wordt er geprobeerd om voor 

het regenseizoen in september een beter onderkomen 

voor hem te realiseren. 

Ook zijn ze op kraambezoek geweest bij mensen die 

door een modderstroom drie van hun kinderen waren 

verloren. Zij hebben een dochter gekregen. 

Het bezoek werd afgesloten met het bijwonen van een belijdenisdienst. Het was een 

mooie en een gezegende tijd die niet zo goed afliep. Op weg naar huis, autopech. Het 

voorwiel van de auto brak af en viel op de chassis. Het kapotte onderdeel hebben ze 

meegenomen naar Kamembe in de hoop dat het daar gerepareerd kan worden. Maar dat 

is makkelijker gezegd dan gedaan. Nadat eindelijk het onderdeel er was, veel later dan de 

afgesproken tijd, moesten er nog kaartjes gekocht worden voor de bus die hen naar de 

auto zou brengen. Het was bijna gelukt om kaartjes te kopen, toen begonnen de 

monteurs te sputteren over dat het te ver was, het geld dat afgesproken was veel te 

weinig was etc. De bus was inmiddels vertrokken. De volgende bus zou veel te laat 

vertrekken en dan zouden ze in het donker bij de auto aankomen. Toch leek er een 

onverwachte oplossing te komen, iemand wilde wel een lift geven. Maar helaas die kwam 

ook veel te laat opdagen, ook dan zouden ze in het donker aankomen.  

De volgende dag is het gelukkig toch allemaal nog goed gekomen en is de auto weer in 

Kamembe. 

 

De familie Mager kreeg bezoek uit Nederland. 

Vanuit Mastenbroek waren er zes bezoekers van 

de Hervormde Gemeente van Mastenbroek, een 

van de gemeentes die hun ook ondersteunen. De 

bezoekers hebben verschillende locaties bezocht 

van het werkgebied van Rik en Caroline en ook 

zelf mee geholpen met o.a. de grond voor een 

nieuwe kerk klaar te maken en het aanleggen van 

een groentetuin voor een van de gezinnen van 

het voedselprogramma. Vanuit Mastenbroek was er ook speelgoed meegenomen om 

aan de kleuterschool van de kerk in Kamabuye parish te 

geven. Samen met de leidsters werden verschillende 

spelletjes gedaan, zodat zij het aan de kinderen kunnen 

leren. Helaas werd voor hun de terugreis vertraagd. 

Voordat ze vertrokken werd van een van de deelnemers 

de tas met het paspoort uit de auto gestolen. De 

ambassade en politie werden ingeschakeld. Gelukkig is 



door het grondige onderzoek van de politie het paspoort weer teruggevonden en 

konden de bezoekers een dag later dan de bedoeling was, weer huiswaarts keren.  

 

Binnenkort hoopt de Familie Mager twee feestjes te vieren. Op 19 

augustus wordt Caroline een jaartje ouder en Jonathan wordt op 8 

september 1 jaar! Misschien leuk om ze met een kaartje te 

verrassen. EAR Cyangugu Diocese, PO Box 52, Kamembe, Rwanda   

 

De familie Mager komt, zoals u leest, voor verschillende uitdagingen te staan. Daarom 

blijft gebed hard nodig. Blijft u voor hen mee bidden? 

 

 

 

 
TJA.. 

 
Laten we eerlijk zijn, het gaat erom 

Dat je de meeste doelpunten maakt, 
Het meeste geld verdient, 
De meeste stemmen wint, 

Kortom: dat je de meeste bent 
 

En nu komt Jezus, hij is zo extreem 
Dat zelfs zijn volgelingen hem niet volgen; 

Hij neemt een straatkind dat geen aanzien kent, 
Geen roem, geen macht, en zegt tegen jou 

En mij: Minder is meer, 
 

Ontvang je zo’n kind, dan ontvang je Mij, 
Je ontvangt de minste van allen mensen, 

Een doelwit van spot, een terechtgestelde, 
Maar die uit alle dood is opgestaan, 

Ontvang dit mensenkind, dan ontvang je God. 
 

Tja, Jezus kruist vandaag je pad 
En houdt je staande met de vraag: 

Dat volgen van mij, wordt dat nog wat? 
 

Jaap Zijlstra 
Uit: Schrijfgedichten, poëzie voor het kerkelijk jaar 

 

 

  



 

  
 


