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Voorwoord 
 

Het seizoen is weer begonnen, de agenda’s lopen vol. Fijn dat de kringen weer begonnen 

zijn en we elkaar rondom het woord van God mogen ontmoeten. 

 

Maar soms zijn de agenda’s zo vol dat als er dan nog wat onverwachte afspraken zijn, dan 

kan het zo maar voorkomen dat je moet afzeggen. Dat gebeurde deze keer bij de 

redactievergadering, het lukte niet om op tijd bij elkaar te komen. We hebben digitaal de kopij 

gedeeld, maar ook in de redactie mis je dan toch het elkaar ontmoeten. Het overlegt 

makkelijker en je hebt even contact: ‘hoe gaat het met je’.  

 

Onze wereld, zeker als we jonger zijn, is digitaal geworden. Maar elkaar even aankijken en 

vragen: ‘hoe gaat het met je?’ is onmisbaar. 

 

We hebben weer een goed gevuld nummer kunnen samenstellen. Er zijn twee verzoeken om 

een vrijwillige bijdrage, één van de diaconie (als kopij opgenomen) en één verzoek van de 

Z& E commissie via een los inlegvel, beide van harte bij u aanbevolen.  

 

We wensen u veel leesplezier 

 

De Redactie van Rondom de Kerk, 

 

John en Joke van Oudenallen 

Mirjam van der Knaap 

Leni de Jong 

 

 

 

PS 

de volgende redactievergadering is gepland op 6 december 2022 

 

 

 



Vanuit de kerkenraadskamer 

 

Babylon 
 

Deze stad ligt in het midden van mijn wereld Ze ziet er prachtig uit, verleidelijk mooi 
De schitterende pleinen Met zon in de fonteinen 
Het leven gratis en jezelf als fooi 
 
Ze lokt je vroeg of laat naar haar terrassen Ze heeft je zomaar speels opeens gekust Ze 
fluistert in je oren. Precies wat je wilt horen 
 
Je wordt hier in een diepe slaap gesust En als je wakker wordt, heb je je hart verkocht 
aan Babylon. Hier haal je adem maar je leeft niet Hier krijg je vleugels maar je zweeft niet. 
 
Babylon 
Ze wil je ziel, maar ze vergeeft niet Maak dat je wegkomt hier, het geeft niet Je krijgt jezelf 
er weer voor terug 
De wegen hier, ze gaan waar jij graag heen wilt Zolang zij mogen zeggen waar je gaat 
Je maakt je eigen leven 
Zo wordt je voorgeschreven.  
Je bent hier van je eigen vrijheid slaaf 
 
Totdat ik op een dag iemand zag weggaan  
Verkocht wat ′ie hier had en hield geen cent  
Ik vroeg hem of hij gek was. Hij zei dat hij ontdekt had dat je hier niet leeft, maar 
langzaam sterft  
 
Dat je langzaam sterft in Babylon 
Hier haal je adem maar je leeft niet Hier krijg je vleugels maar je zweeft niet Babylon 
Ze wil je ziel, maar ze vergeeft niet  
 
Maak dat je wegkomt hier, het geeft niet Je krijgt jezelf er weer voor terug. Reputatie en 
naam, je relaties, je baan 
 
Het is hier niet van jou, maar jij van hen Langzaam één met de massa 
'T is even leuk, het is kassa. Maar geen idee meer wie, ik ben Babylon 
Hier haal je adem maar je leeft niet Hier krijg je vleugels maar je zweeft niet  
 
Babylon 
Ze wil je ziel, maar ze vergeeft niet  
 
Maak dat je wegkomt hier, het geeft niet Je krijgt jezelf er weer voor terug. Dus ren, ren, 
ren, zo hard je kunt Ren door tot aan dat ene punt Dat je jezelf weer tegenkomt Mijlenver 
van Babylon. 

 

Matteüs 7:13-14 
Ga door de nauwe poort naar binnen. Want de brede weg, die velen volgen, en de ruime 
poort, waar velen door naar binnen gaan, leiden naar de ondergang. Nauw is de poort naar 
het leven, en smal de weg ernaartoe, en slechts weinigen weten die te vinden. 

 

Ik heb pas lied geluisterd en meegezongen van Matthijn Buwalda, en denk dan aan de 
keuze’s die je maakt in je leven. Kies je om tijd te besteden aan feesten en vermaak voor je 

 

 



eigen geluk of kies je ervoor om een naaste te zijn voor je medemens en te lezen in Gods 
Woord? En Jezus Liefde bij je binnen te laten komen. 
Wat onze eigen ogen in deze wereld zien bedriegt ons en prachtige schitteringen maken 
ons blind. Als je keuze’s moet maken in je leven, bedenk dan steeds: Is het tot eer van 
mijzelf of tot eer van mijn Schepper? 
Als ik iets vertel: Verbind dat mensen met elkaar of drijft dat mensen uit elkaar? Is een 
opmerking opbouwend of breekt het gesprek het vertrouwen af? 
 
Perry Boer 
 
 
 

Van uw predikant 
 
Half oktober heb ik een conferentie gevolgd in Amersfoort in het kader van de permanente 

educatie die de landelijke kerk van haar predikanten verwacht. De conferentie was belegd 

door Matt Helland, Esther Vorsteman en Hans Maat. Ze vertelden over de moed om direct te 

handelen op grond van Gods aanwijzingen. Ook over hoe je die aanwijzingen dan kan 

herkennen. De zaterdagmiddag vulde zich met praktische oefeningen rondom het doorgeven 

van impressies en indrukken aan elkaar. Dit alles ter bemoediging, opbouw en vertroosting, 

de drie kenmerken van een profetie die Paulus noemt aan de gemeente van Korinthe. 

                 

Er werd een scherp onderscheid gemaakt tussen de Oud-Testamentische profetie, die nogal 

eens het karakter had van een veroordeling of een toekomstige aankondiging, en de 

Nieuwe-Testamentische profetie. Van die laatste maakt de Heilige Geest gebruik om de 

gedachten van God over ons mee te delen. Gedachten ter bemoediging, opbouw en 

vertroosting dus. 

                 

Eén van de dingen die mij bij zijn gebleven is enerzijds de ruimte die er is om er naast te 

zitten. Al eeuwenlang zijn we getraind in onze cultuur om vanuit ons verstand te denken. De 

woorden van God komen echter op een andere plek bij ons binnen, laten we het ons hart 

noemen. En opmerkzaam zijn voor wat daar binnenkomt is nog niet zo vanzelfsprekend. 

Anderzijds, wat me ook is bijgebleven is de kracht die juist die impressies kunnen hebben. 

Een aantal keren was er gelegenheid om zelf een woord te ontvangen en naast algemene 

dingen als ‘God ziet je’ of ‘Hij houdt heel veel van je’ of ‘Ik moet denken aan een lied: ‘Groot 

is Zijn trouw’’, kwamen er ook wel dingen langs die bij mijn huidige situatie pasten. 

                

Op die momenten was ik gewoon even heel dankbaar dat God me kent, ziet hoe het gaat 

thuis en in de gemeente en in mijn hart en dat Hij me daar niet alleen in laat aanrommelen. 

Hij is immers Koning en Hij regeert. 

  

Nou ja, dat is maar even een korte impressie van anderhalve dag conferentie. Ik dacht ik 

noem het toch even, omdat het ook half raakt aan ons verlangen rondom de wijkavonden. 

Niet, dat we allemaal over elkaar gaan profeteren (hoewel, zou best mooi zijn :-) ), maar wel 

dat het onderling bemoedigen een stevige plek in ons DNA gaat krijgen. 

Ik hoop u daar tegen te komen! 

  

 

 

 



Wijkavonden 

Op 15 en 23 november wil de kerkenraad twee wijkavonden beleggen. Op deze wijkavonden 

willen we elkaar ontmoeten en in gesprek over het onderling omzien naar elkaar. In de 

weekbrief kunt u lezen bij welke wijk u bent ingedeeld en op welke avond u bent uitgenodigd. 

We hopen dat de avonden zelf ook al veel doen qua bemoediging van elkaar en het 

versterken van de onderlinge band, daarom is er ook veel ruimte voor eigen inbreng. 

 

Ds. Jan Willem van Dijk 

 
 
 

Overzicht kerkdiensten 

 

Voor de meest actuele informatie over de kerkdiensten zie “de weekbrief” 

 

 

Woensdag 2 november 2022, dankdag 

 

19.30 uur: Ds. M. v.d. Linden, Katwijk 

Collecte: 1. Kerk / 2. Diaconie (Dorcas) 

Ouderling van dienst: Els Okker 

Organist: A. Stolk 

 

De diaconie beveelt onderstaande doelen van harte bij u aan. 

Dorcas investeert in duurzame verandering in het leven van mensen die achtergesteld 

worden. Bij armoede, uitsluiting en crisis creëren we mogelijkheden voor hen om tot bloei te 

komen. Zo volgen ze Jezus Christus. 

Ze werken aan verandering op 3 niveaus. Ze creëren mogelijkheden voor mensen om 

zichzelf te ontwikkelen, en voorzien waar nodig in de eerste levensbehoeften. Daarnaast 

investeren ze in veerkrachtige gemeenschappen die zichzelf organiseren en samen werken 

aan oplossingen. En ze bouwen aan een rechtvaardige samenleving, waarin iedereen de 

kans krijgt om mee te doen. 

 

  
 

6 november 2022, voorbereiding Heilig Avondmaal 

 

09.30 uur: dhr. B. van Laar, Nieuw Vennep 

19.00 uur: Ds. J.W. van Dijk  

Collecte: 1. Kerk / 2. Uitzending GZB (Rik en Caroline) 

Ouderling van dienst: Trudy Smit 

Organist: K. Bruggeman / E. van Vliet 



Kerkauto: Sjaak Okker (0172-408678) 

 

De diaconie beveelt onderstaande doelen van harte bij u aan. 

Rik en Caroline zijn uitgezonden door de GZB naar Rwanda, een zendingsorganisatie 

binnen de Protestantse Kerk in Nederland. Het verlangen van de GZB is om wereldwijd 

mensen te bereiken met het Evangelie, zodat zij gaan leven zoals God het bedoelt. Rik zet 

zich in voor discipelschapstrainingen voor kerkleiders en evangelisten. 

 

  
 

 

 

13 november 2022, Heilig Avondmaal 

 

09.30 uur: Ds. J.W. van Dijk   

Collecte: 1. Kerk / 2. Zending (Evangelische Hogeschool / 3. avondmaal collecte 

Ouderling van dienst: Krijn Takke 

Organist: K. Bruggeman 

Kerkauto: Piet Smit (06-10388500) 

 

De diaconie beveelt onderstaande doelen van harte bij u aan. 

De Evangelische Hogeschool, voluit Stichting Evangelische Hogeschool, is gevestigd te 

Amersfoort. Het is een Nederlandse christelijke vormingsopleiding van korte duur voor 

jongeren die een studie aan een hogeschool of universiteit willen gaan volgen. Het onderwijs 

van de Evangelische Hogeschool richt zich op geloofstoerusting, persoonlijke ontwikkeling, 

oriëntatie op cultuur en maatschappij, intellectuele ontwikkeling, studievaardigheden en 

studie- en beroepskeuze. 

 

 
 

 

20 november 2022, Voleindingszondag 

 

09.30 uur: Dhr. J.P. Karstens, Leiden  

19.00 uur: Ds. J.W. van Dijk (Jeugddienst)  



Collecte: 1. Kerk / 2. Onderhoud / Jeugdwerk i.v.m. Jeugddienst 

Ouderling van dienst: Perry Boer 

Organist: A. Stolk 

Kerkauto: Jolanda Takke (0172-407594) 

 

De diaconie beveelt onderstaande doelen van harte bij u aan. 

 

  
 

 

27 november 2022, 1e advent 

 

09.30 uur: Ds. J.W. van Dijk, gezinsdienst  

Collecte: 1. Kerk / 2. Jeugdwerk 

Ouderling van dienst: Els Okker 

M.m.v.  kinderkoor “The Burning Candles”  

Muzikale begeleiding door Gert van Zoelen 

Kerkauto: Annie v.d. Sar (06-29268694) 

 

De diaconie beveelt onderstaande doelen van harte bij u aan. 

 

 
 

4 december 2022, 2e advent 

 

09.30 uur: Dhr. G. de Haan, Hardewijk  

19.00 uur: Ds. E. Bruggeman, Lelystad  

Collecte: 1. Kerk / 2. Ouderenwerk 

Ouderling van dienst: Trudy Smit 

Organist: K. Bruggeman / A. Grootendorst 

Kerkauto: Henk Niesing (06-52357766) 

 

De diaconie beveelt onderstaande doelen van harte bij u aan. 

 



 
 

11 december 2022, 3e advent 

 

09.30 uur: Ds. P.J. v.d. Ende (Rijnsburg)  

Collecte: 1. Kerk / 2. Onderhoud 

Ouderling van dienst: Krijn Takke 

Organist: K. Bruggeman 

Kerkauto: Janco de Vink (0172-409514) 

 

De diaconie beveelt onderstaande doelen van harte bij u aan. 

 

 
 

18 december 2022, 4e advent 

 

09.30 uur: Ds. J.W. van Dijk  

Collecte: 1. Kerk / 2. Diaconie (Sleutelbloem) 

Ouderling van dienst: Perry Boer 

Organist: A. Stolk 

Kerkauto: Sjaak Okker (0172-408678) 

 

De diaconie beveelt onderstaande doelen van harte bij u aan. 

De Sleutelbloem in Noorden werkt vooral met mensen die psychische, psychiatrische of 

psychosociale problemen hebben. Mensen die daardoor vaak aan de rand van de 

samenleving zijn komen te staan.  Er wordt hulp geboden d.m.v. dagbestedingstrajecten als 

leerwerk-trajecten . 

 



 
 

Zaterdag 24 december 2022 

 

Kerstnachtdienst  

 

 

 

25 december 2022, 1e kerstdag 

 

09.30 uur: Ds. F. Bos, Gouda  

 

 

Zaterdag 31 december 2022, oudjaarsavond 

 

19.30 uur: Ds. F.C. van Dijke, Woerden 

 

 

verjaardagen 65+ 

 

Dhr. A. v.d. Bosch, Voorhaakdijk 12, 3651 MB  W. Verlaat - 14 november 

Dhr. H.G. Niesing, Woerdense Verlaat 5, 3652 LC  W. Verlaat - 25 november 

Mevr. W. Visser – Alblas, Koperwiekstraat 3, 3652 LS  W. Verlaat - 29 november 

Dhr. J. de Jong, Lijsterbeslaan 2, 3474 HE  Zegveld - 30 november 

Mevr. B.A. Fontijn- de Jong, Joris Zudde 4, 2421 HG Nieuwkoop – 10 december 

Dhr. A. v. Oudenallen, Amstelkade 10, 3652 MD, W. Verlaat – 13 december 

Dhr. P. Smit – Wilnisse Zuwe 50, 3648 NL Wilnis – 31 december 

 

 

Bloemen uit de kerk 
21-08 Fam. N. van der Horst 

28-08 Mevr. J. van Dijk 

04-09 Fam. Bregman 

 Ds J.W. van Dijk 

11-09 Dhr. J. Hoogendoorn 

18-09 Fam. C. Boer 

25-09 Fam. C. Oudshoorn 

02-10 Dhr. A. Stolk 

 Dhr. T. Fontijn 

09-10 Mev.r A. Alblas-De Groot 

16-10 Mevr. W. Visser 

 Mevr. G. van den Bosch 

 



23-10 Dhr. J. de Vink 

 

Vrijwillige bijdrage diaconie Gereformeerde kerk Woerdense Verlaat 

2022 
 

Beste broeder en zuster, 

Ook dit jaar willen wij u vragen om een vrijwillige bijdrage voor de Diaconie Gereformeerde 

Kerk te Woerdense Verlaat. 

Wij zien het als onze taak om te zien naar hen die het minder hebben. Hiervoor 

ondersteunen wij diverse doelen in zowel binnen-als buitenland (o.a. Open Doors, st Chris 

en Voorkom, M.A.F., GAIN, KIA en Compassion). Ook dichtbij huis willen wij doelen steunen 

waaronder de Sleutelbloem in Noorden. Daarnaast willen we door middel van het noodfonds 

mensen in onze gemeente en het dorp hulp kunnen bieden als dat nodig is. 

Uw bijdrage zullen wij ook gebruiken om aan het diaconaal quotum van de landelijke kerk te 

voldoen. 

U kunt uw bijdrage overmaken op bankrekeningnummer:  

NL 44 RABO  0346 4064 39 t.n.v. Diaconie Woerdense Verlaat 

of door het scannen van de QR-code. 

Namens de diaconie,  

Bij voorbaat hartelijk dank. 

 

 

 

Wijkindeling 2022-2023 
 

Hieronder ziet u de nieuwe wijkindeling.  

De mensen uit de wijk van Els Okker worden uitgenodigd voor de wijkavond op 

dinsdagavond 15 november.  

De mensen uit de wijk van Trudy Smit worden uitgenodigd voor woensdag 23 november.  

Als u op de genoemde datum niet kunt, bent u van harte welkom op de andere avond. De 

avonden hebben dezelfde invulling, met koffie/thee, ontmoeting  en gesprek. Elders in deze 

RdK kunt u meer lezen over het gespreksonderwerp. 

 

Ook willen we u vragen of u zelf contact met uw wijkouderling op wilt nemen als er zich  

vreugdevolle, verdrietige of zorgelijke situaties voordoen in uw (gezins-)leven 

zodat we met u mee kunnen leven. 

 

Met vriendelijke groet, 

Trudy Smit 

Els Okker 

 

 

Wijk van Trudy Smit Wijk van Els Okker 

  

Dhr. A. Schouten Fam. van Oudenallen-Zwanenburg 



Mevr. M.G. van der Meer Dhr. M.C. van Winkel 

Fam. Engel-van Leeuwen Dhr. P. van Oudenallen 

Mevr. S.A.C. Alblas&Dhr. B. Fokker Dhr. H. Uittenboogaard &Mevr. A. de Jong 

Dhr. V. Alblas Dhr. J. Engel 

Dhr. A. Hoogendoorn Dhr. J.T.H. Hoogendoorn 

Dhr. D.A. van der Neut Fam.van der Wind 

Dhr. J. de Jong Fam. Hoogendoorn-van der Zaan 

Fam. Oudshoorn-Versteegh Fam. Brak-van Leeuwen 

Fam Takke-van den Bosch Dhr. R.J. de Vink 

Dhr. P. Immerzeel Mevr. S. van Oudenallen 

Fam.van der Knaap-van den Bosch Fam. van Vliet-Stalman 

Dhr. J. van Uffelen Fam.van Leeuwen-Koomans 

Fam. Hoogendoorn-Rijfers Dhr. K. van Dijk 

Dhr. E.C. Takke Dhr. A. Verbruggen 

Dhr. J. Groenewoud Dhr. F.A. van Winkel 

Dhr. L.H. Immerzeel Fam. van Oudenallen-Hoogendoorn 

Mevr. C. Verburg-Vervark Fam. Boer-Joha 

Fam. van Leeuwen-den Braber Mevr. C.M.E. Hoogendoorn&Dhr. M.J. de Groot 

Fam. de Heer-van der Wind Dhr. A.J. Visser 

Mevr. N.J. Beukema-van Leeuwen Mevr. J. van Dijk 

Fam. van Schaik-Noordegraaf Fam. van Leeuwen-Harteveld 

Fam. Fontijn-de Jong Fam. de Jong-Blok 

Mevr. J.P. van Eijk Fam. Karsemeijer - Blok 

Fam. Kleinveld-van der Neut Fam.Alblas-de Vink 

Mevr. W. Visser-Alblas Mevr. A. van der Sar-van den Bosch 

Fam. Okker-de Wit Fam. de Vink-Noordegraaf 

Dhr. D.A.B. Kemp&Mevr. C. Kreukniet 

Mevr.H.Noordegraaf&Dhr.A.Haalboom, 

Mevr. I. Boer 

Fam. Boer-Kort Fam. Immerzeel-Slingerland 

Mevr. G. Stam-Griffioen Mevr. M.D. Immerzeel 



Fam. Verbruggen-de Groot Fam.Kwakernaak-van Dongen 

Fam. van den Bosch-van Vliet Fam. Groenewoud-Korenstra 

Fam. van Eijk-van den Bosch Fam. Alblas-Hoogendoorn 

Mevr. T. van Oudenallen Fam. Boer-Liebeton 

Dhr. R.C.Y. Visser Dhr. A. Visser 

Fam. Alblas-de Groot Mevr. K. Reijm 

Fam. Niesing-de Jong Mevr. M.A.C. Querreveld-Baas 

 Fam. Smit- Blijleven 

 

 

 

Kerstpakketten actie Noodfonds Nieuwkoop ONE 

Al jaren organiseert het Noodfonds de kerstpakketten actie. Zij verzorgen mooie 
boodschappenpakketten voor de mensen die ondersteuning kunnen gebruiken doordat zij 
het financieel lastig hebben. Zij verzorgen ook kleinere attentiepakketten voor mensen die 
een emotionele steun in de rug kunnen gebruiken. De pakketten worden ongeveer een week 
voor Kerst uitgedeeld. 

  

Via dit noodfonds zijn er dus twee soorten pakketten aan te vragen; 

• Boodschappen pakket voor mensen die het financieel lastig hebben 
• Klein attentiepakket voor mensen die een emotionele steun in de rug kunnen 

gebruiken 

  

Bent u iemand of kent u iemand die in aanmerking zou komen voor zo’n pakket, dan horen 
wij dat graag vóór 15 november. U kunt uw aanvraag doorgeven aan Mirjam v.d. Knaap via 
mailadres scribawv@hotmail.com of bellen naar 0348-691000. 

Daarnaast heeft ook onze eigen kerk een noodfonds voor gemeenteleden die in financiële 
nood zijn. Als het nodig is kan vanuit dit noodfonds tijdelijk hulp geboden worden. Mocht u in 
een situatie zijn van financiële nood dan kunt u zich ook melden bij Mirjam v.d. Knaap via 
mailadres scribawv@hotmail.com of telefoonnummer 0348-691000. Samen met u en iemand 
van de kerkenraad kunnen we dan kijken op welke manier we u kunnen ondersteunen.  

Uiteraard wordt uw aanvraag vertrouwelijk behandeld, de kerkenraadsleden hebben een 
geheimhoudingsplicht. 

 

mailto:scribawv@hotmail.com
mailto:scribawv@hotmail.com


Een ingekomen stuk van Klazina over talenten of gave van talenten. 

We duwen het zo gauw weg en toch is het goed om die gave te gebruiken; zoals 
de eenvoudige vrouw met talenten (Doorcas) 
Ga wat doen met de talenten welke je in je hebt gekregen; sta op en wees een volgeling van 
Jezus. Doe dat in de naam van Jezus. Zoals Doorcas veel goede werken deed en 
belangstelling voor armen had.  Durf te ondernemen, je ogen open te 
houden voor een ander. Doe wat je hart je opgeeft. 
Als een ander te veel met je bemoeit, of over een ander heen valt, dan ben je teleurgesteld. 
Maar voel je niet afgewezen! Misschien heb je veel meegemaakt, zoals afgewezen voelen, 
maar je hoeft geen afwijzing te hebben! Je hoeft je niet minder te voelen als een ander, 
anders word je een slachtoffer voor jezelf.  
  
Doe de dingen wat God je geeft. Ieder mens heeft zijn talenten. 
Doe niet wat een ander van je verlangt, maar wees God gehoorzaam. De Here 
God houdt van ons. Je komt over zoals je bent. Jezus helpt je. Blijf zoals je bent, dan kom 
je eerlijk over. Naar buiten komen met hart en ziel, betrokken zijn met alles wat God in 
je hart legt. Zijn talenten met plezier doen. Je kunt ook uitproberen als je met je hart 
erbij bent, Here Jezus wat wilt U dat ik doen zal? Je doet het in dienst van God. Je moet ook 
nee durven zeggen tegen een ander; een ander bepaald niet over jou. God kan je bruikbaar 
maken. God’s Woord is een heil in ons leven! (Ik ben een licht in de wereld) Jesaja;53      
 
Groetjes Klazina van Erk  
 
 
 

Dank, 
 

Dank U, hemelse Vader, 
voor voedsel, 

onderdak en kleding, 
de talenten van ons hart, 

de gaven van hoofd en handen 
waarmee we werkzaam mogen zijn. 

 
Eerbiedig zeggen wij U dank 

voor alle zegeningen 
van het afgelopen seizoen, 

voor Uw nabijheid. 
 

Help ons, Heer 
om al uw goede gaven 

goed te verdelen, 
om armoede en honger 

volhardend tegen te gaan. 
 

Laat ons er mogen zijn 
tot eer van U 

en tot heil van andere mensen. 
 

O, lieve Vader, 
U verlaat ons nimmer, 
geprezen zij Uw naam. 

 
Jaap Zijlstra, 

naar aanleiding van Dankdag 



Dorcas Voedselactie 2022: geef voor Oost-Europa   
 

Voor wie is de voedselactie? 

Mensen die achtergesteld worden in Oost-Europa gaan een zware winter tegemoet. Sneeuw 
zorgt ervoor dat ze opgesloten zitten in hun eigen huis. Soms zien ze wekenlang helemaal 
niemand. Een voedselpakket is meer dan welkom. Dit jaar zamelen we geld in om in de 
landen zelf de pakketten te kopen. We brengen ze zo snel mogelijk bij hen die leven in 

extreme armoede. Het geeft hen hoop te weten dat er mensen om hen geven. 

  

Wie zijn wij? Dorcas organisatie. 

Wij komen in actie bij armoede, uitsluiting en crisis. We hebben oog voor mensen en 
gemeenschappen die achtergesteld zijn, en we creëren mogelijkheden voor hen om tot bloei 
te komen. Zo volgen we Jezus Christus. Wij werken aan verandering op 3 niveaus: 

• We creëren mogelijkheden voor mensen om zichzelf te ontwikkelen, en voorzien 
waar nodig in de eerste levensbehoeften. 

• Daarnaast investeren we in veerkrachtige gemeenschappen die zichzelf 
organiseren en samen werken aan oplossingen. 

• En we bouwen aan een rechtvaardige samenleving, waarin iedereen de kans krijgt 

om mee te doen. 

Doneer online een voedselpakket 

Voedsel voor duizenden mensen in nood in Oost-Europa. Maak het met ons mogelijk en 
doneer ! 

 

Dankdag , 2 november, staat er weer een Collectebus voorin de hal van de kerk. Daar kunt u 

uw collectemunten ,als u die nog heeft, in deponeren. ( Ook zondag 6 november staat hij er 

nog) 

Ook kunt u digitaal geld overmaken via de Qr code op de weekbrief.  

Van harte aanbevolen  De Z&E commissie 

 
 

 

 

 

 

 

       

 

 

 



Het GZB dagboek 

  
Een handvol koren 2023 is een uitgave van de stichting GZB 
Het is echt een dagboek voor jong en oud. 
Elke dag biedt twee overdenkingen: 1 voor jongeren of om als gezin  
samen te lezen 
  
De stichting GZB is een steunstichting die tot doel heeft het zendings 
werk van de GZB (Gereformeerde Zendingsbond) financieel te  
ondersteunen. 
Wij steunen hiermee Rik en Caroline in Rwanda 
Maar liefst 8 euro van de prijs van 13,95 komt ten goede aan het werk  
van de GZB. 
  
Bestellen kan bij Trudy Smit  uiterlijk 15 november 2022 

 

Jaarproject  

 
Het jaarproject in 2022 was voor Mercy Ships 
Wat heeft Maria het mooi verwoord in de dienst van 16 oktober 
  
Blij waren wij ook met de verhalen van Denise en wij danken U allen 
De Z&E commissie is zeer verrast de eerste 2 collectes hebben 748,42 opgebracht 
De ingeleverde “bootjes” van de kinderen zette de teller op 60 euro 
  
De collecte van 16 oktober is aan het binnenkomen. De “bootjes” kunnen ook nog ingeleverd 
worden 
bij Barbara. Eind van het jaar gaat u vast een record bedrag voor ons jaarproject horen. 
  
WAT WORDT ONS JAARPROJECT IN 2023  ????????? 
Wij zijn in afwachting van ideeën uit de gemeente. 
Suggesties zijn welkom. U weet ons vast wel te vinden. 
  
Trudy Smit, Jolanda Takke, Anco/Diana de Heer, Arie de Jong en Barbara Fontijn 
  
 

Berichten vanuit Rwanda 

 
Sinds 2017 zijn Rik en Caroline Mager aan 
het werk in Rwanda. Rik heeft een 
theologisch trainingscentrum opgezet voor 
predikanten, kerkplanters en jeugdleiders. 
Ook is hij als predikant verbonden aan de 
Engelstalige dienst in Kamembe. 
Caroline is vooral bezig met het opzetten 
en begeleiden van voedselprogramma’s. 
Wat vaak een uitdagende onderneming is 
omdat de dorpjes niet altijd makkelijk te 
bereiken zijn. En door de slechte wegen de auto het ook wel eens af laat weten.  
 

 



In principe zou er eind 2022 een eind komen aan 
dit werk. Maar vanuit de diocese is aan de GZB 
gevraagd of hun uitzending verlengt kon worden. 
De GZB en de uitzendende gemeentes 
Woerdense Verlaat en Zevenhoven hebben daar 
van harte mee ingestemd. Daar zijn Rik en 
Caroline en de TFC heel dankbaar voor. Een 
nieuwe periode breekt aan waarin het werk 
doorgaat en het ook langzaam wordt 
overgedragen aan hun nieuwe collega’s.  
 
Doordat het werk nog 1,5 jaar doorgaat betekent 

dat ook gebed, meeleven en meegeven  langer nodig is. Als TFC  zijn we dankbaar als u de 
mogelijkheid heeft om hun nog 1,5 jaar te ondersteunen. Hun contract wordt verlengt naar 31 
augustus 2024. In de periode na Pasen 2024 zullen ze definitief terugkeren naar Nederland 
voor het eindverlof en zich opnieuw settelen.  
 
Nu Rik en Caroline langer in Rwanda blijven, betekent dat ze ook hun 

12 ½ jarig huwelijk op 25 december in Rwanda vieren.  Het zou leuk 

zijn om ze met een kaartje te verrassen om het een echte feestelijke 

dag te laten zijn.  

EAR Cyangugu Diocese,  

PO Box 52, Kamembe,  

Rwanda 

 

Je bent welkom! 
Het clubseizoen voor de kinderen van groep 5 t/m 8 is vanaf zaterdag 1 oktober goed van 

start gegaan. Na het kennismakingsspel “ik ben uniek”  

konden we naar buiten. Het weer viel gelukkig mee. 

 Iedereen mocht op zoek naar autologo’s en  

herfstelementen voor de fotobingo. Aan het einde van  

deze speurtocht was er voor zowel de winnende groep  

als de andere 2 groepen een prijs. De film “Had ik maar  

een groene neus” van de Nerflanders drukte ons met de  

neus op het feit dat God ons juist met zorg uniek gemaakt  

heeft.  

Na de patat en snacks sloten we af met het spel “wie ben ik”.  

Met crêpetape verscheen op ieders voorhoofd de naam van  

een persoon, dier of ding en mocht er om te raden wie of  

wat je was alleen een vraag gesteld worden waarop met ja of nee geantwoord kon worden. 

We hebben veel gelachen en de tijd ging te snel voorbij. 

Inmiddels komen we met zo’n 20 kinderen 1x in de  

2 weken op woensdagavond bijelkaar. Om 17.45  

uur starten we met een spel in de gymzaal, daarna  

eten we in De Schutse een maaltijd van één van de  

moeders. In het tweede deel tot 19.15 uur bespreken  

we aan de hand van een thema iets uit de bijbel en  

volgt een verwerking daarvan in een spel, gesprek 

of knutsel.  

De leiding van de basisschoolclub Woerdense Verlaat, 

Bertjan, Gerard, Herma en Jacqueline 

 



Een vervolg op de jeugddienst met thema Apocalypse in WV? 
 

Afgelopen zondagavond  9 oktober was er weer een “jeugd”-dienst in de Gereformeerde kerk  

Woerdense Verlaat, dit keer weer eens letterlijk. Het thema, de spreker en liederenkeuze 

waren keuze van de tieners. Er waren vragen, veel vragen over de Apocalypse, de eindtijd. 

Ze bedachten het script voor een waanzinnig goed filmpje om de interesse te wekken, waren 

de acteurs ervan en monteerden ook. 

Het werd een feestje, met veel zingen onder leiding van de band Latreia uit Aalsmeer. 

Spreker Dick Verhoef uit Woerden hield een indrukwekkende overdenking naar aanleiding 

van het verhaal uit Mattheus 25, de gelijkenis over de vijf wijze en vijf dwaze meisjes. 

Een kleine samenvatting: 

Het wordt steeds donkerder in de wereld om ons heen. Omdat we met onze eigen ogen 

kijken. Maar het is nodig om anders te leren kijken. 

Joh. 1: 12 Allen, die Hem, Jezus, hebben aangenomen geeft Hij het recht een kind van God 

te worden. Juist in deze gekke tijd, is dit keihard nodig. Dan is het nodig om het zout te zijn, 

het licht. Dat de mensen om je heen zien wie Jezus is in je leven. Dat je geen angst hebt 

voor de toekomst. Dat je vertrouwt op de vader in welke omstandigheid in je leven ook.  

Jezus heeft verzoening gebracht om ons het leven te geven, ook nu al. Hij wil je een vrede 

geven die alle verstand te boven gaat, waarover je kunt lezen in Hebreeën 4.  

Jezus zegt ik ben de weg de waarheid en het leven. Kom naar mij. Daar krijg je geen spijt 

van. Het leven met Jezus is een geweldig leven.  

Jezus heeft het al betaald voor je Een cadeau, je moet het wel aanpakken en uitpakken, Wit 

gewassen door het bloed van Jezus  De wet is vervuld. En waar geen wet is, is geen 

veroordeling meer. Dat geeft echte blijheid en vrijheid. Zijn liefde is onvoorwaardelijk voor 

iedereen. 

 

Met deze woorden en bemoediging kunnen we allemaal de week weer in. Het is de rots 

waarop we mogen staan. Het is het belangrijkste in deze vreemde tijd.  

Maar wat moeten we nu toch met al die vragen die er nog zijn bij onze tieners over de 

Apocalype? Misschien moet de jeugddienstcommissie ze nog eens aan een andere spreker 

voorleggen. 

De commissie Edwin, Rick, Perry, Anniek en Aagje 

 

P.s. de volgende jeugddienst is zondag 20 november 2022 19 uur. Spreker ds. Jan Willem 

van Dijk, band De Weg uit Mijdrecht 

 

 

Gezinsdienst 
 

Op zondag 27 november staat de 3de gezinsdienst van 2022 gepland 
We starten op deze zondag met ons Kerstproject 
Ds Jan Willem van Dijk zal voorgaan. 
Thema: De schrik van je leven 
Muzikale begeleiding Gert van Zoelen 
En we hebben een kinderkoor wat veel voor ons gaat zingen 
Kinderen blijven in de kerk. 
Voor de hele kleintjes is er oppas geheel/gedeeltelijk in de Schutse 



Het koor “The Burning Candles” is een enthousiast kinderkoor in Woerden met zo’n 25 leden 
olv dirigente Yvonne Bastmeijer.  

Ze houden van mooie en vrolijke christelijke liederen. Ze houden gewoon van zingen en met 
deze prachtige liederen mogen ze God eren.  

Na de dienst is er koffie, thee en limonade 

De leiding van de kindernevendienst hoopt op een grote opkomst 

 

 

 

(advertentie) 
 

 


